
 

Het LABYRINT als weg naar  
je schitterende GEZONDE IK 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
Loop de weg naar het centrum van dit labyrint. Daar is er een deur. Open ze en 

aanschouw het optimaal gezonde, schitterende evenbeeld van jezelf. Laat het rustig tot 

bij jou komen en smelt samen. Stap dan als herboren terug. 

 
¥ Ontdek het labyrint, een oeroud symbool 
¥ Ervaar de magie en de helende kracht van labyrint-lopen 

 
Nadien genieten we nog van gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.  

 
Van harte welkom, Bénédicte en Charlotte 

 

DATUM EN TIJD Zo 27/10 van 10 u. tot 13 u. 

INSCHRIJVING benedicte.bosteels@telenet.be of info@sehoona.be  

UITWISSELING €35. Graag betalen bij de start van de activiteit. 

ADRES Vlierstraat 51, 9000 Gent  

 


